
Kotosa is een documentaire over ouder worden in het multiculturele Brussel. 
De film werd gerealiseerd in samenwerking met De Mangoboom in Bloei, een 
zelforganisatie van Brusselaars met Afrikaanse roots. De mangoboom staat 
symbool voor een gemeenschap die elkaar solidair steunt en belangrijke 
zaken op een democratische manier bespreekt. De ouderen, de wijzen, zowel 
mannen als vrouwen, hebben een cruciale rol onder de palaverboom.

Kotosa laat vier vrouwen aan het woord die geboren zijn in Congo, Rwanda en 
Kameroen. Zij hebben een rijke ervaring in de Belgische zorgsector en stellen 
pertinente vragen. Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere 
context dan waar je ooit geboren en getogen bent? Hoe kijken 
zorgverstrekkers van Afrikaanse afkomst daar zelf tegenaan in de Brusselse 
context? Wat kan onze westerse zorgcultuur leren van andere culturen? Hoe 
kunnen we verschillen koesteren, discriminatie tegengaan en leren omgaan 
met diversiteit? In dit Cahier worden deze vragen verder uitgediept.

Kotosa brengt een universele boodschap over diversiteit en zorg in de 21ste 
eeuw. De film en het Cahier zetten aan tot bezinning over waarden, normen 
en vooroordelen in de zorg, en nodigen uit tot dialoog en verandering.
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